
 
 
 
 
  

Leven uit Gods liefde 
Zorgen voor elkaar 
Getuigen in de wereld 

Nieuwsbrief 

 
19 januari 2025 

Bezoek onze website voor alle informatie over onze gemeente. Klik hier 

 

Bij de diensten  
Dorpskerk 09.30  uur Live meekijken→  Klik  hier 
Michaëlkerk 11.00 uur Live meekijken→  Klik  hier  
Voorganger ds. Arenda Haasnoot 
Thema  ‘OpenDoorsdiens: Wie is je familie?’ 
Schriftlezing  Markus 3 : 31-35 (hsv) 
 
 
 

Collecten 
1e Collecte Open Doors 

    Open Doors staat daadkrachtig en onbeschaamd op 
om vervolgde christenen te versterken en hen te laten 
weten dat ze onderdeel zijn van het wereldwijde Lichaam 
van Christus. Christenen die worden gediscrimineerd, 
mishandeld of achter de tralies zitten omdat ze Jezus 
Christus volgen, mogen nooit alleen staan.  
Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig 
hebben. 
 

2e Collecte Beheer en Onderhoud 
     Deze collecte is een belangrijke bron van inkomsten 
voor onze wijkgemeente. Zaken als energie, onderhoud, 
vaste lasten, koffie en dergelijke worden hiermee 
betaald. 
 

3e Collecte  Alpha cursus De Brug 
     Deze collecte komt geheel ten goede aan de 
startende Alphacursus die weer begint. 

 
 
Collectes via QR-code 
Er is maar één QR-code te scannen voor 
alle 3 de collectes.  Deze QR-code is ook in 
onze kerkgebouwen aangebracht.  
 
Collectes via App van onze kerk (Donkey Mobile). Ga naar 
‘geven’ en daar staan de collectes voor deze week 
omschreven. 
 
Collectes via bankoverboeking. U kunt uw bijdragen 
storten op de bankrekening van de wijkkas: IBAN: NL10 
INGB 000 5318156 t.n.v. Wijkgemeente de Brug, 
Spijkenisse, o.v.v. de doelen van uw giften. 
 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen vanuit de gemeente gaan deze week met 
een hartelijke groet en ter bemoediging naar Thea 
Neecke. 
 
En er gaan bloemen met een hartelijke groet en ter 
bemoediging  naar Gert Jan en Anja Bakker- 
Rietveld. 
 
 
 
 

Meeleven en gebed 
Zr. Ina van den Dool, moet een verschrikkelijk verlies 
dragen. Haar kleindochter van 17 jaar heeft een 
ongeluk gehad en zij is aan de verwondingen 
bezweken. Laten we ook meeleven met haar ouders 
Bart en Esther en de hele familie. Nog volop in haar 
jonge leven moeten zij haar zo onverwacht missen. 
Laten we bidden dat zij kracht ontvangen om haar 
verlies te dragen.  
 
Zr. Joke Jeursen,  is inmiddels gestart met de nieuwe 
behandeling. Het is voor haar heel spannend. Laten 
we bidden dat het haar echt zal helpen en de spanning 
verdwijnt. 
 
Zr. Nelleke Landman, heeft in het ziekenhuis gelegen 
vanwege een longontsteking en nierfalen, Inmiddels is 
ze thuis om te herstellen. Laten we bidden voor haar 
en een blijk van bemoediging zou ook fijn zijn.  
 
Zr. Marieke Boezelman ligt op moment van schrijven 
weer in het ziekenhuis vanwege haar longen. Ze heeft 
corona gekregen. Voor iemand die al zwaar 
longpatient is een hele slechte situatie. Gelukkig ligt zij 
niet meer in quarantaine en is het besmettingsgevaar 
weg. Laten we bidden dat zij zal herstellen. Ook graag 
gebed voor haar gezin.  
 
 

 

Hey lieve Brugkids 
DK: geen kindernevendienst meer 
MK: Groep 1 t/m 8 Kindernevendienst 
Kom je ook weer meedoen? Je bent van harte welkom! 
 
 

Bijbel en tosti’s 
Maandagavond 20 januari is er weer Bijbel & Tosti's. 
We gaan weer aan de slag met; 'Strijd in je denken'. 
Ben je geïnteresseerd in deze Bijbelse lessen:  
van 17-18 uur groep 1 voor de leeftijd 11- 16 jaar  
en groep 2 van 18.15-19.15 uur  voor 16 jaar en ouder.  
Ben je nog nooit geweest? Kom gerust eens kennis  
maken. Aanmelden bij Jacoline Visser: 
jacoline.eveleens@gmail.com  of bij de dominee: 
domineedebrugspijkenisse@gmail.com   
Locatie: huiskamer Michaëlkerk 
 
 
 
 

https://www.pkn-spijkenisse.nl/debrug/
https://www.youtube.com/channel/UCgLmSAnHEY4wpWSzoxDpjqA/live
https://www.youtube.com/channel/UC_0uBsVweYo9VRJQVQ3ZPBw/live
mailto:jacoline.eveleens@gmail.com
mailto:domineedebrugspijkenisse@gmail.com


EO jongerendag 2025 
De EO Jongerendag is dit jaar op zaterdag 24 mei. 
Normaal gesproken organiseren we vanuit de 
jeugdleiding dat we gezamenlijk met een groep dit 
evenement bezoeken. Dit jaar hebben we ervoor 
gekozen om met een groep jongeren Opwekking te 
bezoeken. Dit is van donderdag 29 mei t/m zondag 1 
juni.  
 
Doordat deze twee evenementen zo dicht bij elkaar 
zijn hebben we besloten ons te richten op het 
organiseren van het bezoek aan Opwekking. Voor 
degenen die niet meegaan naar Opwekking, is er 
uiteraard de mogelijkheid om op eigen initiatief de EO-
Jongerendag te bezoeken. Wellicht kan ook 
afgesproken worden op locatie om zo samen de dag 
door te brengen.  
 
Groeten van de jeugdleiding 
 
 

Van de dominee 
Deze zondag is er een speciale spreker van Open 
Doors, zowel in de Dorpskerk als in de Michaelkerk. 
De nieuwe ranglijst van christenvervolging heeft Open 
Doors weer bekend gemaakt. Wereldwijd worden 
inmiddels 380 miljoen christenen vervolgd. Het lijkt 
alsof we alleen nog in het westen bespaard blijven. De 
naam van de spreker mag vanwege zijn reizen naar 
gevaarlijke gebieden niet bekend worden. Het thema 
van de dienst is: ‘Open Doors spreker: wie is mijn 
familie?’.  
 
Onlangs liet onze oudste dochter me een bijzonder 
artikel lezen over geloofsopvoeding. Daarin werd 
verteld over de huidige tendens in onze samenleving 
dat kinderen de vrijheid moeten krijgen om hun eigen 
pad in het leven te kiezen, zonder dat ze worden 
“gedwongen” in een bepaald geloofssysteem of 
moreel kader. Volgens deze gedachtegang zouden 
kinderen verschillende waarden moeten ontdekken, 
zelf beslissen wat hen aanspreekt, en hun eigen 
identiteit moeten opbouwen door persoonlijke 
ontdekking. Het klinkt als een nobel en progressief 
ideaal. Maar Mozes, de grootste leider in de Joodse 
geschiedenis, ging ooit akkoord met zo'n 
“keuzevrijheid” in de opvoeding van zijn kind… en de 
gevolgen waren rampzalig. We zien dat overigens wel 
vaker in de Bijbel voorkomen. Tegelijkertijd hoor je in 
de samenleving: ‘Het zijn maar kinderen! Laat ze het 
leven op hun eigen tempo ontdekken. Kinderen 
moeten de vrijheid krijgen om zelf te kiezen wie ze 
willen zijn.” 
Ik denk dat veel ouders en/of verzorgenden het lastig 
vinden om een juiste balans te vinden in het 
bekendmaken met Gods weg. Wel of niet uit de Bijbel 
lezen, hardop bidden, mee naar de kerkdiensten, het 
liefst wekelijks, jongerenactiviteiten, is er meer 
mogelijk? Je wil ze vooral niet afstoten, zeker niet in 
de tienerleeftijd, maar neem je niet veel afstand zodat 
ze Zijn weg kwijtraken? 

Geven we hen wel voldoende dè houvast mee die 
Gods Woord biedt? Is het loslaten van sturing wel zo 
liefdevol. Bij deze van mijn kant weer wat suggesties 
zoals een aanmoediging om de tieners met Bijbels & 
Tosti’s, en uiteraard de andere prachtige 
jeugdbijeenkomsten te laten kennismaken. Ga samen 
met je kinderen en/of tieners naar de barbecue die 15 
februari georganiseerd wordt. Ga samen. De Alpha 
Cursus gaat volgende week weer van start. Wellicht 
een aanrader om zelf eens mee te doen, of samen met 
je tiener. Of neem iemand mee. Bid dat de HEER je 
helpt om uit te nodigen, aan te moedigen en te bidden.  
 
Bemoedigende groet, zegen en tot gauw, 
ds. Arenda Haasnoot 
 
 
 

Van de pastoraal werker 
     Mannenontbijt 
 
    Ben jij geliefd? 
Het zal je maar gezegd zijn: “Gij dappere held”. Ja, 
door God Zelf notabene. Maar Gideon had er in eerste 
instantie geen oren naar. Hij vond dat hij uit een te 
verwaarlozen geslacht kwam, vandaar.... 
Tegenwoordig maken we heel veel helden. We prijzen 
onze kinderen om de minste prestatie de hemel in. 
Hierdoor kweken we kinderen met weinig 
incasseringsvermogen en te grote verwachtingen van 
het leven. Naast gepaste complimenten vanuit 
oprechte liefde, hebben ze ook verantwoordelijkheid te 
leren en zijn grenzen zeer welkom om je veilig te 
weten. 
Gideon kon niet goed met dat heldendom omgaan, 
terwijl hij blijkbaar wel het karakter had, wat God nodig 
had om de Mideanieten te verslaan. Dat 'ik stel te 
weinig voor' herkennen we wel uit onze generatie, 
babyboomers. Het ging daarin vooral om plicht, 
grenzen en verantwoordelijkheid. Je geliefd weten en 
gezien werd op een stille manier gevormd, maar we 
hoorden er niet over. Als de hemel opengaat, zegt 
God: Jij bent mijn geliefde zoon! We moeten het 
blijkbaar ook horen!! 
Op de mannenochtend gaan we daar kort dieper op in. 
Jij bent geliefd, maar hoe weten we dat en hoe worden 
we mensen, die dat van harte omarmen? 
God ziet uit naar ons. Hij wil dat we ons geliefd weten 
en zal ons leiden in Zijn tegenwoordigheid, als zonen 
van God. 
 
Tot ziens op het mannenontbijt, dat om 9 uur start. 
Jan van Egmond 

 
Aanvragen Dopen 
Inmiddels hebben we al een lijstje met namen. Neem 
even contact op met de dominee door een mailtje, 
appje of belletje als u/jij gedoopt wil worden of 
belijdenis wil doen. 
Ds. Arenda Haasnoot, 06 3077 7022 
predikant_debrug@pknspijkenisse.nl    
 

mailto:predikant_debrug@pknspijkenisse.nl


Uitnodiging – Kerk en Israël 
De Commissie Kerk en Israël organiseert een lezing 
op woensdagavond 22 januari a.s.   
De spreker is de heer Eduard Huisman.  
Thema: Masjiach, wie en wanneer. 
De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Locatie: de Verbinding, Eikenlaan 2 in Spijkenisse. 
De toegang is gratis. Er is gelegenheid tot vragen. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Shalom, 
Herman van Gemeren 
Anneke Cats  ( 06-48564516 ) 
 
 

Van de kerkenraad 
De wijkkerkenraad heeft in de vergadering van 7 
januari 2025 het resultaat van de Actie Kerkbalans 
2024 besproken. We zijn verheugd over de vele giften!  
Het beleidsplan 2025 - 2029 van De Brug is 
vastgesteld met enkele kleine aanpassingen. Het 
beleidsplan zal binnenkort op de website komen te 
staan. 
 
De kerkenraad heeft verder besloten dat leiders van 
onze muziekteams lid dienen te zijn van onze 
wijkgemeente. Voor leden van het muziekteam is dit 
wenselijk, maar niet verplicht. Voor leden van onze 
ministry-teams en cursusleiders (zoals de Alpha) geldt 
dat zij lid moeten zijn van De Brug. Dit geldt niet voor 
een incidentele cursusleider of wanneer wij een cursus 
organiseren met een externe cursusleider. 
 
De vacatures zijn een vast agendapunt van de 
kerkenraad. Wij hopen op de lege plekken snel nieuwe 
ambtsdragers te mogen verwelkomen. Hiervoor 
hebben wij verschillende gemeenteleden benaderd. 
Bidt u mee voor “werkers in onze wijngaard”? 
 
 

Wijziging Plaatselijke regeling 
wijkgemeente De Brug 
Op grond van de kerkorde van de landelijke PKN 
beschikt onze wijkgemeente over een zogenaamde 
Plaatselijke regeling. De Plaatselijke regeling regelt, 
kort gezegd, het leven en werken van onze gemeente. 
Het gaat hierbij onder andere over de samenstelling en 
de werkwijze van de kerkenraad, de verkiezing van 
ambtsdragers, de kerkdiensten, de sacramenten, de 
vermogensrechtelijke aangelegenheden etc. 
  
Onze geldende Plaatselijke regeling dateert uit 2014 
en sluit niet meer aan bij de huidige situatie. In verband 
hiermee heeft de wijkkerkenraad een wijziging van 
deze regeling opgesteld. 
  
De voornaamste aanpassingen in de gewijzigde 
regeling zijn: 
• De samenstelling/ bezetting van de wijkkerkenraad 

is in overeenstemming met de huidige bezetting 
van ambtsdragers in de kerkenraad. 

• Wij zijn een wijkgemeente geworden zonder kleine 
wijkkerkenraad, ook wel kernkerkenraad genoemd. 

• De kerkenraad heeft de kleine kerkenraad in juni 
2024 opgeheven, vooruitlopende op de wijziging 
van de Plaatselijke regeling 2014.  
De reden hiervan is de terugloop van het aantal 
ambtsdragers in de afgelopen jaren. Dit leidde tot 
een vrijwel gelijke bezetting met dezelfde personen 
in de wijkkerkenraad en in de kleine 
wijkkerkenraad. Na opheffing van de kleine 
wijkkerkenraad is de vergaderfrequentie van de 
wijkkerkenraad verhoogd van eens in de 3 
maanden naar maandelijks. 

• De clusters zijn qua benaming en aantal in 
overeenstemming met de huidige situatie.  

• Een vereenvoudiging van de procedure voor de 
verkiezing van ambtsdragers. 

  
Het concept van de gewijzigde Plaatselijke regeling 
kan worden ingezien bij de scriba, maar is ook als 
downloadversie beschikbaar op onze website en op de 
kerkapp. Tevens zijn de voorgestelde nieuwe regeling 
en de geldende regeling in één document naast elkaar 
te raadplegen. 
Voor de gewijzigde regeling is gebruik gemaakt van 
het model PR3 van kerkorde PKN. 
  
Wij stellen de leden van onze wijkgemeente hierbij in 
de gelegenheid om hun vragen en opmerkingen over 
het concept van de Plaatselijke regeling Wijkgemeente 
De Brug vóór 15 februari 2025 kenbaar te maken aan 
de wijkkerkenraad.  scriba_debrug@pknspijkenisse.nl  
  
De wijkkerkenraad. 
 
 

Bericht van de diaconie: 

Door de diakenen is er besloten dat de avondmaal- 
collectes geheel naar het zendingsproject gaan van 
Arend en Jolinda. De andere zendingscollectes dit jaar 
komen ten goede aan het zendingsproject Young Life. 
Mocht u hier nog vragen over hebben, spreek dan 
gerust één van de diakenen aan. 
 
 

Per direct invulling gezocht voor 
vacature penningmeester diaconie  
i.v.m. wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van de 
huidige penningmeester Diaconie PGS is het College 
van Diakenen dringend op zoek naar een opvolger.  
De taken van de penningmeester bestaan uit het:  

• bijhouden van het kasboek m.b.t. de Diaconie,  

• het ontvangen en doorbetalen van ontvangen 
collectegelden,  

• het betalen van facturen m.b.t. Diaconale kosten,  

• het opmaken van de begroting en jaarrekening 
Diaconie,  

• het invulling geven aan het jaarlijkse collecterooster,  

• het bijwonen van vergaderingen Algemene 
Kerkenraad, College van Diakenen, Wijkkerkenraad 
en Wijkdiaconie.  

mailto:scriba_debrug@pknspijkenisse.nl


Indien u belangstelling heeft en/of denkt deze vacature 
te willen vervullen neemt u dan contact op met de 
huidige penningmeester, E. Kleingeld (06 - 48313618 
of e.kleingeld9@upcmail.nl ) 
 
 

Alpha Cursus  
Is er meer…?  
Volg een Alpha-cursus! 
Op 23 januari zal er weer een Alpha-cursus starten.  
 
De cursus wordt gehouden in de Michaëlkerk, 
Anjerplein 1 in Spijkenisse. 
 
Wat is de Alpha-cursus? 
De Alpha-cursus biedt de mogelijkheid om op een 
eigentijdse en vrijblijvende manier kennis te maken 
met het Christelijk geloof. In een serie bijeenkomsten 
wordt een groot aantal uitgangspunten van het 
Christelijk geloof besproken. Wat zijn de 
onderwerpen?  
 
Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de 
orde: 

• Wie is Jezus? 

• Waarom stierf Jezus? 

• Wat is bidden en hoe doe je dat? 

• Bijbellezen: waarom en hoe? 

• Wie is de Heilige Geest? 

• Hoe zit het met de kerk? 

• Wat doe ik met de rest van mijn leven? 

• Hoe ziet de Alpha-cursus er uit? 
 
De cursus telt, naast de introductieavond, 11 
donderavonden plus de Alpha-zaterdag. Iedere 
cursusavond begint om 18:30 uur met een gezellige 
maaltijd, bedoeld om elkaar wat beter te leren kennen. 
Daarna luister je naar een boeiende inleiding over het 
onderwerp van die avond. Vervolgens praat je in kleine 
groepjes er samen over door. Natuurlijk kun je dan ook 
al je vragen stellen. De eerste bijeenkomst is bedoeld 
om kennis te maken met elkaar en de cursus. Kom de 
eerste avond vrijblijvend eens kijken of de cursus wat 
voor je is. 
 
Voor wie is de Alpha-cursus? 

• Voor iedereen die zich afvraagt; “Is er Meer?” 

• Voor iedereen die denkt dat er meer is in het 
leven 

• Voor iedereen die meer te weten wil komen 
over het christelijk geloof 

• Voor iedereen die weten wil wie die Jezus nu 
precies was of is 

• Voor iedereen die moeite heeft om te geloven 

• Voor iedereen die nog eens goed wil nadenken 
over de basis van zijn of haar geloof 

• Voor iedereen met kinderen op een christelijke 
school en die wil weten wat zijn of haar 
kinderen daar eigenlijk leren over het christelijk 
geloof. 

 

Als Alpha-team hebben we ervaren dat de deelnemers 
zowel bestaan uit belangstellenden van buiten de kerk 
als uit mensen die al jaren naar de kerk gaan. Voor de 
één is het een nieuwe wereld die opengaat, voor de 
ander blijkt het heel heilzaam te zijn om nog eens 
’terug te gaan naar het begin’ en een aantal avonden 
in gesprek te zijn over het hart van het christelijk 
geloof. En als je iemand wilt introduceren voor de 
Alpha-cursus, kom dan gerust met diegene mee. Dat 
geeft MEER verbondenheid en kan drempelverlagend 
zijn. 
 
Voor informatie en aanmelding: 
alpha_debrug@pknspijkenisse.nl  of bel even met 
Harm Bos 06-53334903 of Björn Rydfors 0639512597 
 
 

Winter BBQ – Vuur, Vlees en Valentijn 
Op zaterdag 15 februari 2025 organiseren we een 
sfeervolle Winter BBQ in de Michaelkerk! Vanaf 17.00 
uur ben je van harte welkom om samen met de 
gemeente te genieten van heerlijk eten, goed 
gezelschap en een gezellige winteravond. 
Wat kun je verwachten? 
• Heerlijke BBQ of vegetarische-gerechten + 3 
drankjes (non-alcoholisch) - €15 p.p 
• Kindermenu met patat en frikandellen - €10 per kind 
Aanmelden vóór 2 februari 2025 via 
www.jeugddebrug.nl/bbq   (betaling via Tikkie) of via 
formulieren in de hal (contante betaling). Betaling via 
Tikkie heeft onze voorkeur. 
 
Groeten van de jeugdleiding 
 

 
 
 

Redactie leden Nieuwsbrief gezocht 
Wekelijks ontvangt u onze nieuwsbrief. Dit werk wordt 
door een paar mensen uit de gemeente gedaan. Wij 
zoeken hiervoor een 2-tal nieuwe mensen die dit in 
roulatiebeurt willen doen. Wat is hiervoor nodig? 
Kennis van Word.. En één a anderhalf uurtje tijd op 
donderdagavond/middag. Als zich 2 mensen 
aanmelden hoef je maar 1x per maand de nieuwsbrief 
op te stellen. 
Aanmelden via nieuwsbrief.debrug@gmail.com  
Wil je wat meer informatie, contact Johan van Vuurde, 
jcvanvuurde@gmail.com  
 
 

mailto:e.kleingeld9@upcmail.nl
mailto:alpha_debrug@pknspijkenisse.nl
http://www.jeugddebrug.nl/bbq
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Mannenontbijt 
Op zaterdag 1 februari is er weer een mannenontbijt in 
de Michaëlkerk. Alle mannen van harte uitgenodigd 
voor een lekker ontbijt en geestelijk voedsel. 
Jan van Egmond zal wat delen over het thema: Jij bent 
geliefd! 
Inloop vanaf 8.45 en het ontbijt start om 9.00 uur en is 
om 11.00 uur afgelopen.  
Opgeven via werkgroepsamen44@gmail.com  
Kosten 3,50 euro per persoon 
 
 
 
 
Zondag  26 januari 2025 
 09.30u  Dorpskerk 
 11.00u  Michaëlkerk 
  
Voorganger ds. Arenda Haasnoot en 
                            Spreker van Open Doors 
 

 
Vaste activiteiten Wijkgemeente de Brug 
 
Inloopmaandagmiddag in de Michaëlkerk 
Iedere maandagmiddag is er een inloop  van 14-16 u in de Michaëlkerk. 
Loop gerust binnen voor een kopje koffie/thee, praatje, spelletje, 
knutselwerk of iets creatiefs. 
 
Bidstond in de Dorpskerk.  
Iedere dinsdagmorgen van 9-10 uur. Bidden helpt altijd!  
Daarna is er inloop met koffie en thee.  Kom gerust langs. Welkom. 
 

Predikant Ds. Arenda Haasnoot 06 3077 7022 

 predikant_debrug@pknspijkenisse.nl 
 

 

Pastoraal  
werker 

Jan van Egmond 
pastoraalwerker_debrug@pknspijknisse.nl   

06 2993 4613 

 

Scriba Mw. Gerry de Boer 06 1304 1951 

 scriba_debrug@pknspijkenisse.nl  

Postadres Anjerplein 1, 3202 GE Spijkenisse  

Reservering Zalen Michaëlkerk  

 kalender.debrug@gmail.com   

Internet www.pkn-spijkenisse.nl/debrug   

Bloemen 
groet 

Namen van mensen voor de  
bloemengroet kunt u doorgeven aan : 
MK:   ankie1boot@gmail.com 
DK:   g.boelaars@kpnplanet.nl   

 

Kopij kan tot donderdagavond 19 u worden ingeleverd       
E-mail    nieuwsbrief.debrug@gmail.com 
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