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Protestantse Gemeente Spijkeni

G Bezoek onze website voor alle informatie over onze gemeente. Klik hier

Dorpskerk 09.30 uur Live meekiken> Klik hier
Michaélkerk 11.00 uur Live meekijken> Klik hier
Voorganger ds. D. ten Voorde

Thema ‘Het zuchten van Jezus’
Bijbelteksten Markus 7:31-37, Romeinen 8:22-30
(HSV)

1° Collecte Living Water Village (40-dagenproject)
(Borneo)

2¢Collecte Beheer en Onderhoud
Deze collecte is een belangrijke bron van inkomsten
voor onze wijkgemeente.

3¢ Collecte Plaatselijk kerkenwerk

Collectes via QR-code

Er is maar één QR-code te scannen voor alle 3
de collectes. Deze QR-code is ook in onze
kerkgebouwen aangebracht.

Collectes via App van onze kerk (Donkey
Mobile). Ga naar ‘geven’ en daar staan de collectes voor deze
week omschreven.

Collectes via bankoverboeking. U kunt uw bijdragen storten op
de bankrekening van de wijkkas: IBAN: NL10 INGB 000 5318156
t.n.v. Wijkgemeente de Brug, Spijkenisse, 0.v.v. de doelen van uw
giften.

De bloemen vanuit de gemeente gaan deze week met
een hartelijke groet en ter bemoediging naar de heer
Hans Hobbel.

En er gaan bloemen met een hartelijke groet en ter
bemoediging naar familie Wolters-Stolk.

Br. Martin van der Reyden, is opgenomen in lkazia
op dit moment van schrijven. Hij heeft een bloeding
gekregen in zijn hersenen en dat moet weggehaald
worden in Erasmus. We wensen hem en Nel Gods
herstel toe in deze voor hen onverwachte wending in
het leven. Martin heeft goede moed. Bemoediging kan
het beste even via het huisadres.

Br. Gerard van Es, is weer opgenomen in het
ziekenhuis, in Vlietland Schiedam. Er is vermoedelijk
een fikse ontsteking aanwezig. Graag gebed voor hem
dat zijn situatie weer de goede kant op gaat.

Zr. Marieke Boezelman, is weer opgenomen geweest
in het lkazia ziekenhuis. Op moment van schrijven
mag ze naar huis. Ook Raphaél en Lisanne hebben
heel veel last van de astma. We blijven bidden, dat
Jezus hen zal helpen en beter maken. Hij vraagt van
ons dat we volharden in onze voorbede, laten we dat
blijven doen.

‘B‘R‘L‘__'I, GKIDSE " =

Hey lieve Brugkids, ouders en gemeente-leden!

We zijn blij dat Carin van Meggelen ons team komt
versterken. Vanaf de meivakantie zal zij 1 keer in de 5
weken groep 4,5 gaan doen. Wij zijn dus nog op zoek
naar leiding voor groep 1,2,3 en groep 6,7,8 één keer
in de 5 weken. Wil je een keertje meelopen wat wij
doen en hoe de kindernevendienst werkt? Dat kan!
We zijn nog op zoek naar leiding voor de volgende
data:

@) Groep 4 & 5: 6 april

@) Groep 6 t/m 8 : 27 april

Als er op deze dagen geen leiding is, blijven de
kinderen tijdens de preek boven. We vragen ouders
om zelf iets mee te nemen om hun kind te vermaken.
Wil je meer weten of je aanmelden? Stuur ons een
berichtje (Judith Veldhuis 0628079429) of spreek
iemand van het team aan. Samen maken we een
verschil voor de kinderen!

Heb jij thuis nog palmpaasstokken van vorig jaar
liggen? Neem deze dan komende weken mee naar de
Michaélkerk, dan kunnen we ze met Palmpasen (13
april) weer versieren!

We hopen op een gezellige middag!

Hartelijke groet, Het team van de kindernevendienst


https://www.pkn-spijkenisse.nl/debrug/
https://www.youtube.com/channel/UCgLmSAnHEY4wpWSzoxDpjqA/live
https://www.youtube.com/channel/UC_0uBsVweYo9VRJQVQ3ZPBw/live

Maandag 31 maart is er weer Bijbel & Tosti’s. Wil je
meer leren van de Bijbel en hoe God werkt in je leven.
De eerste groep van 17-18 u is echt voor tieners van
11-16 jaar. De tweede groep van 18-19.15u is van 16
jaar tot onbeperkt. Dat is een mooi vervolg op de Alpha
Cursus, maar ook als je gewoon meer met de Bijbel
bezig wil zijn.

Ben je nog nooit geweest kom gerust om kennis te
maken. Aanmelden bij Jacoline Visser:
jacoline.eveleens@gmail.com of bij de dominee:
domineedebrugspijkenisse@gmail.com of stuur ons
een appje 0630777022

Locatie: huiskamer Michaelkerk

Afgelopen zondag 23 maart verwelkomden we
Mannenzanggroep Sion uit Katwijk aan zee, o.l.v.
Wilco van Delft, weer in de Dorpskerk. Het was een
groot feest, zeer gevulde kerk, met een
indrukwekkende onverwachte ‘toegift’ van ‘Lichtstad’.
Ook in de Michaelkerk was er heerlijke aanbidding. In
de komende tijd willen we een mooi muzikaal aanbod
blijvend realiseren voor de Dorpskerk, en toenemend
investeren in onze muziekteams in beide kerken.
Aanstaande zaterdagavond is er in de Michaelkerk
een prachtig hernieuwd initiatief: de Worshipavond.
Van 19.30 u tot 21.00. uur met onze jongeren heerlijk
aanbidden. Kom jij ook? Ik in ieder geval wel!

In de kindernevendienst in de MK gaan de kinderen
verder met het Paasproject over de tuin.
Afgelopen zaterdag was het voor de Alphacursisten de
dag van de Heilige Geest. Wat was het weer
overweldigend om voor iedereen te mogen bidden, te
zegenen en zalven met de heilige Geest.

Ds. Arenda Haasnoot

Lieve allemaal, op 13 mei hopen we weer met elkaar
een ouderendag te vieren. We kijken er naar uit om u
weer te ontmoeten in de Michaélkerk om 11:30 uur
(inloop 11 uur). Dan beginnen we met een viering met
mooie liederen om samen te zingen en een
overdenking, daarna een heerlijke lunch.

Na de lunch komt Ruurd Wallinga, een christelijke
cabaretier, ons op een leuke manier vermaken. Echt
aanbevolen!!! Rond 15:00 uur verwachten we dat de
ouderendag ten einde zal lopen. Heeft u zin om te
komen, maar lukt het niet om zelfstandig te komen.
Dan kunt u natuurlijk opgehaald worden. Geef dat
gerust even aan bij het aanmelden. Aanmelden kan
via email of telefonisch.

Een liefdevolle groet,

Sylvia de Waal,

06 1018 9828,

sdewaal66 @gmail.com

Luisteren en toepassen

U bidt, leest Bijbel en gaat trouw naar de kerk als dat
mogelijk is. Niets mis mee. Maar het is nog geen
Christen leven. Daar is meer voor nodig.

Het is lente. Ik bewerk de grond in mijn moestuin,
strooi kalk en zorg ervoor dat de zaden in de aarde
kunnen vallen. Maar het is nog geen peen.

Het geheim van Christen leven is niet dat we in alles
zo actief zijn, hoe nodig ook. Maar het is doen wat
God zegt!

We horen het Woord of lezen het. We verstaan het
Woord van God en verheugen ons erin. Tenslotte
passen we het Woord toe in ons leven. Het wordt
vruchtbaar in het bestaan van elke dag.

Elke basis voor Christen leven is luisteren en
toepassen van het woord van God met een open
hart.

Als er mensen in de weg zitten, zegt Christus dat we
ze mogen zegenen. Doen!

Als we geroepen worden weduwen en wezen te
bezoeken, zegt God dat wanneer we dat doen, dat de
onbevlekte godsdienst is, Christen leven dus.

Paulus zegt: “Wat u_ geleerd en_ overgeleverd
is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng
dat in toepassing en de God des vredes zal met u

zijn. Fil 4:9

Ik wens u een luisterend open hart voor de prediking
van deze zondag en de toepassing ervan in het
dagelijks leven.

Jan van Egmond

In de kerkenraadsvergadering jongstleden is unaniem
ingestemd met de benoeming van ouderling cluster
Jeugd, Sander Haaksema.

Tevens met de benoeming als kerkrentmeester , met
als bijzondere taak fondsenwerving, Rika Veerman.
We zijn blij met hun bijdrage aan de wijkkerkenraad en
danken God voor Zijn voorziening.

Indien er binnen 2 weken geen relevante bezwaren
Zijn ingediend vanuit de gemeente, zal de bevestiging
op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

Op zaterdag 12 april is er weer een vrouwenontbijt in
de Michaelkerk. Alle vrouwen zijn van harte
uitgenodigd voor een lekker ontbijt en bemoedigend
thema. Jacoline Visser zal wat delen over het
onderwerp “God roept je tevoorschijn”.

Inloop vanaf 8.45 en het ontbijt start om 9.00 uur en is
om 11.00 uur afgelopen. Opgeven kan tot uiterlijk 9
april via werkgroepsamend44@gmail.com of via de
kerkapp.

Kosten 3,50 euro per persoon

Hartelijke groet, Heleen Visser


mailto:sdewaal66@gmail.com
mailto:werkgroepsamen44@gmail.com

Op vrijdag 4 april om 19:00 uur organiseren we een
gezellig voetbaltoernooi in Sporthal Sterrenkwartier
voor jong en oud! Vorm een team met je jeugdgroep,
familie, muziekteam of kerkenraad — of meld je
gewoon als individu aan zodat je wordt ingedeeld bij
een team. Ook als je geen voetbalheld bent, ben je van
harte welkom!

Adres: Galileilaan 9B, Sterrenkwartier, Spijkenisse

¢ Aanmelden kan tot 3 april via de jeugdleiders
of via jeugddebrug.nl/voetbal

e \Vergeet niet een creatieve teamnaam te
bedenken!

e Publiek is ook welkom, dus kom gerust
aanmoedigen.

o Neem sportkleding, zaalschoenen en een
goed humeur mee!

Laten we er samen een sportieve en gezellige avond
van maken!
Groeten, de jeugdleiders van De Brug

Ben jij handig met computers en wil je meer leren over
video? Ons streaming-team zoekt versterking!

Elke zondag zorgen wij ervoor dat de kerkdienst live
wordt gestreamd naar YouTube, zodat iedereen kan
meegenieten. Helaas is een van de teamleden niet
meer beschikbaar, waardoor we het rooster
moeilijk(er) rond krijgen. We zoeken daarom iemand
die 1 zondag per maand beschikbaar is om te
streamen.

Ben je benieuwd? Stuur dan een app naar Ulrich
Starke (06-14680887) en loop een keer mee om te
ervaren hoe het is.

Met vriendelijke groet, Ulrich

i.v.m. wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van de
huidige penningmeester Diaconie PGS is het College
van Diakenen dringend op zoek naar een opvolger.
De taken van de penningmeester bestaan uit het:

[0 bijhouden van het kasboek m.b.t. de Diaconie

[0 het ontvangen en doorbetalen van ontvangen
collectegelden

[0 het betalen van facturen m.b.t. Diaconale kosten

[0 het opmaken van de begroting en jaarrekening
Diaconie

[0 hetinvulling geven aan het jaarlijkse collecterooster

[0 het bijwonen van vergaderingen Algemene
Kerkenraad, College van Diakenen, Wijkkerken-
raad en Wijkdiaconie

Indien u belangstelling heeft en/of denkt deze vacature
te willen vervullen neemt u dan contact op met de
huidige penningmeester, E. Kleingeld (06-48313618 of
e.kleingeld9@upcmail.nl).

Bidstond in de Dorpskerk. ledere dinsdagmorgen van
9-10 uur. Bidden helpt altijd! Daarna is er inloop met
koffie en thee. Kom gerust langs. De Open Dorpskerk
is tot maximaal half twaalf, tenzij er een rondleiding is
van de scholen. Gebed is de motor van een levende
kerk. Kom ook. Welkom.

Diensten komende week

Zondag 6 april 2025
09.30u Dorpskerk
11.00u Michaélkerk
Voorganger ds. Arenda Haasnoot

Vaste activiteiten Wijkgemeente de Brug

Inloopmaandagmiddag in de Michaélkerk

ledere maandagmiddag is er een inloop van 14-16 u in de Michaélkerk.
Loop gerust binnen voor een kopje koffie/thee, praatje, spelletje,
knutselwerk of iets creatiefs.

Bidstond in de Dorpskerk.
ledere dinsdagmorgen van 9-10 uur. Bidden helpt altijd!
Daarna is er inloop met koffie en thee. Kom gerust langs. Welkom.

Predikant Ds. Arenda Haasnoot 06 3077 7022
predikant_debrug@pknspijkenisse.nl
06 2993 4613
Pastoraal Jan van Egmond
werker pastoraalwerker_debrug@pknspijknisse.nl
Scriba Mw. Gerry de Boer 06 1304 1951
scriba_debrug@pknspijkenisse.nl
Postadres Anjerplein 1, 3202 GE Spijkenisse
Reservering  Zalen Michaélkerk
kalender.debrug@gmail.com
Internet www.pkn-spijkenisse.nl/debrug
Namen van mensen voor de
Bloemen bloemengroet kunt u doorgeven aan :
groet MK: ankielboot@gmail.com

DK: g.boelaars@kpnplanet.nl

Kopij kan tot donderdagavond 19 u worden

E-mail nieuwsbrief.debrug@gmail.com

ingeleverd
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